
 
Nieuwsbrief SOS-zeevarenden, 
september 2024. Nr. 1. 

 

In deze nieuwbrief willen we informatie geven over het werk van ds. Ester 

en enkele vrijwilligers, die schepen bezoeken en het zeemanshuis in de 

haven van Moerdijk bemensen. 

1. Werkzaamheden. Sinds oktober 2023 zijn er ca 500 bezoeken aan 

schepen geweest. Niet alleen in de havens van Moerdijk, maar ook 

in Dordrecht. 

Hierbij zijn vele Sailors Bibles uitgedeeld. En ook sleutelhangers 

met een QR code die naar de Bijbel in 120 verschillende talen leidt. 

In december 2023 zijn er ca. 110 ‘kersttassen’ uitgereikt aan veelal 

Aziatische bemanningen.  

Het is moeilijk aan te geven welke vrucht dit heeft ‘opgeleverd’. Het 

is zaaien op zeeschepen die kort aan de wal liggen.  “Maar God 

zal de wasdom geven!” 

Soms is er een goed gesprek, waarbij de Bijbel open gaat en er 

ruimte is om samen te bidden. Veelal zijn de zeevarenden zo’n 9 

maanden van huis. Hoe fijn is het dan dat er een luisterend oor is 

van een pastor. Daardoor kunnen moeilijke situaties aan boord of 

van het thuisfront gedeeld worden. En die samen voor de Heere 

worden neergelegd. 

De havenpastor, ds. Ester, heeft een appgroep gemaakt. Vele 

zeevarenden hebben zich ook in die groep gemeld. Zo kan hij met 

hen contact onderhouden als zij ver weg op zee of in hun thuisland 

zijn.  

 

2. Financiën. In de maanden januari t/tm augustus 2024 is ruim 7000 

Euro ontvangen van kerkelijke gemeenten van GG, HHK, PKN, 

CGK/ NG.; 5000 Euro van Deputaten Diaconaat van de CGK. 

Van particulieren: ruim 3400 Euro. 

Van bedrijven: 250 Euro. 

Van het Van der Schalkfonds: 7500 Euro. 

Voor de huidige werkwijze is jaarlijks ruim 60.000 euro nodig…  

BEDANKT voor alle gebeden en gaven. 

 



3. Vrijwilligers. Voor de bemensing van het zeemanshuis en het 

vervoer van en naar het schip, kunnen we nog wel 

vrijwilligers gebruiken! Woont u in de buurt van 

Moerdijk? En lijkt het u wat om de bezoekers van 

het zeemanshuis met een busje van het 

Havenbedrijf Moerdijk te vervoeren van en naar 

hun schip om het zeemanshuis te bezoeken? Of 

om in het zeemanshuis een gesprekje aan te 

knopen? Neem dan contact op met de Werkgroep 

Koopvaardijwerk Moerdijk. Deze werkgroep maakt deel uit van 

SOS- zeevarenden en staat onder leiding van ds. Ester. 

 
4. Wist je dat… 

… 90% van onze goederen over zee naar je toe komen? 
… zeelieden tot wel 9 á 10 maanden van huis zijn? 
… zij in die periode 7 dagen per week en 12 uur per dag werken? 
… zij zich aan boord vaak eenzaam voelen? 
… Russen en Oekraïners prima samenwerken aan boord? 
… er ook in Moerdijk een zeemanshuis is waar zij (‘s avonds) welkom 
zijn? 
… zo’n zeemanshuis enorm veel voor zeelieden betekent? 
… het voor hen een thuis ver van huis is? 
… we vrijwilligers zoeken die zich in willen zetten voor zeelieden? 
… vrijwilligers wekelijks nodig zijn, maar ook bijv. eens per maand of 
onregelmatig? 
… je van harte welkom bent om eens in het zeemanshuis te komen 
kijken? 
… je daar heel bijzondere ontmoetingen kunt 
hebben met zeelieden uit allerlei landen? 
… je op de website www.sos-zeevarenden.nl  
ook meer informatie vindt? 
Heb je wel eens iemand ontmoet van ons 
buurland Shetland? 
Ben je wel eens op een zeeschip geweest? 
Ben je wel eens in een zeemanshuis geweest? 
Ben je nieuwsgierig geworden? 
We kijken uit naar je bericht. 
Je kunt appen naar 0611070913.  
ds. Jan Willem Ester, Pastor voor zeevarenden. 
      

5. Nieuwsbrief ontvangen? Als u zich wilt abonneren op de 
nieuwsbrief, geeft u dit dan aan op de site onder het kopje 
’contact/ANBI ‘ op de site www.sos-zeevarenden.nl Vier keer per 
jaar komt er een nieuwsbrief uit (digitaal). 
 

6. Giften aftrekbaar. Bedrijven kunnen giften alleen nog dit jaar 
2024 van de winst aftrekken. Voor particulieren blijft de 
aftrekbaarheid van giften bestaan. NL14ABNA0539199931 t.n.v. 
SOS-zeevarenden. 

              Fred uit Ghana met ds. Ester in de messroom 

Kerstpakketten uitdelen 

http://www.sos-zeevarenden.nl/
http://www.sos-zeevarenden.nl/

